Tekst route OJH 2021

Context:

Deze dagen luisteren we naar verhalen van verzet en Joods leven in Wageningen in de
periode rond WO2.

Bij drie locaties staan we uitgebreider stil, hier luistert u naar een podcast met de verhalen
van de bewoners, ooggetuigen of nabestaanden. Zij maken u observant en deelnemer en
vertellen vanuit hun ervaring en beleving.

De drie podcasts zijn verbonden door HerdenkingsStenen.

Deze stenen liggen sinds 2015 op initiatief van de stichting Joods Erfgoed Wageningen e.o.
(JEW) in het trottoir voor de huizen. U gaat van Steen naar Steen en leest een korte
toelichting op het leven of het werk van de mens waarnaar de Steen verwijst.

In de uitgave “Herinneringsstenen” van de stichting JEW leest u meer achtergronden. Hier
staan ook andere wandelroutes vermeld.

Het boekje is verkrijgbaar bij boekhandel Kniphorst, museum de Casteelse Poort en van 1-5
mei ook bij Hotel de Wereld.

Route

Hotel de Wereld, 5Meiplein -> Beuningstraat 22. Steen nr. 26 en 27

Hier woonden moeder Marlina Cohen-Goldsmid en dochter Sophia Hendrika Cohen.
Ik kwam hier vaak voor tweedehands huisraad en kleding. Sophia werkte als
loonadministrateur en stenotypiste.

Beuningstraat 22-> Walstraat t.o. Joods Monument) Steennr. 1
De synagoge die hier tot 1940 stond, werd gebruikt door mensen uit de omgeving. In 1940 is
het gebouw vanaf de Grebbeberg beschoten en niet meer herbouwd.

Walstraat-> Aan de Rijn 6 (Wolfswaard) geen HerdenkingsSteen, wel
podcast!
Wolfswaard-> Emmapark 7 Steen nr. 25

Hier woonde Albert. Albert werkte als directeur van het Wageningse postkantoor.

Emmapark 7-> Bassecour (voorplein) Steen nr. 21, 25, 23, 34
Hier stond aanvankelijk het hoofdgebouw van wat later de WUR werd. Verschillende Joodse
wetenschappers en onderzoekers deden hier hun werk. Zij woonden elders in de stad.

Bassecour -> Heerenstraat 8 Steen nr. 28
Sally was een van de oprichters van de SDAP-Wageningen en heeft maar kort in de stad
gewoond. Later vertrok hij naar Delft.

Heerenstraat 8-> Bowlespark 2 Steen 29 en 36
Podcast over Rachel Westland-Krasner

Nathan was verzetsman in de groep van Westland-Van de Weerd

Bowlespark 2-> Veerstraat 60 Steen nr. 35



Tot 1924 woonden hier de slager en zijn gezin. Eerst werkte hij in de Hoogstraat, later nam
hij een (slecht lopende) slagerij over die hier stond. Later verhuisde het gezin naar Den Haag.
Veerstraat 60-> Wilhelminaweg ('t Venster) Steen nr. 13

In het Wagenings Lyceum, de voorloper van het huidige Pantarijn, werkte Alexander als
leraar Duits. Met zijn gezin woonde hij aan de Ericalaan 6, waar de volgende podcast te
luisteren is.

Wilhelminaweg-> Ericalaan 6 geen steen, wel podcast!
Van nabij hoort u de heinnering aan het bombardement op de Sahara. Hier woonde onder
andere het gezin Van der Woude.

Ericalaan 6-> Gravinnestraat 2 Steennr. 9

Boas Roffesa werkte op het Scheepsbouwkundig Proefstation, het huidige Marin. Hij
woonde op dit adres tot 1942, toen vertrokken hij en zijn vrouw Anna Blom naar
Amsterdam.

Gravinnestraat -> Hotel de Wereld einde route
Dank voor uw aandacht!



